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Colofon 

 

“80 Jaar Vrijheid Bergentheim – Braunschweig”  

Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling in 2025 met betrekking tot de 
geschiedenis van Bergentheim in en rondom de 2e Wereldoorlog. 

Deze bundel geeft toegevoegde informatie over Braunschweig, de stad die door de Lancaster van 
Bergentheim is gebombardeerd. 

Gemaakt conform verzoek van de Oranjevereniging Bergentheim door de werkgroep “Tentoonstelling en 
Geschiedenis”. We hebben geprobeerd alle berichten van datering en bronvermelding te voorzien. De 
volgorde van alle berichten is zo goed mogelijk chronologisch weergegeven. De beoordeling of de inhoud in 
alle opzichten correct is, laten graag over aan de lezer. 

 

Samenstelling werkgroep: 

Anton ten Brinke    Bennie ten Brinke 

Henk Bunskoeken    Henk-Jan de Keizer 

Ewout Kompagnie    Henry Kompagnie 

 



  Braunschweig – Historisch centrum voor de oorlog   1899 

 

 

 



  Braunschweig – Flak tegen Lancaster     1944 

 

 



 



  Braunschweig – Aanvalsplan (1)     12 Augustus 1944 

 

Op de 11 volgende pagina’s is het SECRET aanvalsplan van de RAF op Braunschweig weergegeven. 

De Lancaster van Bergentheim vloog in deze aanval mee… 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



  Braunschweig – Kaart voor de luchtvaart   Oktober 1944 

 

 



  Braunschweig – Aanvalsplan (2)     15 oktober 1944 

 

 



  Braunschweig – Altstadhaus   15 Oktober 1944 

 

 

2024: 

 



  Braunschweig – Gedenkteken Bombardement   15 oktober 1944 

Op 13 augustus 1944 wierp de Lancaster van Bergentheim z’n bommen af op Braunschweig. Die nacht kwamen 
er 38 mensen om. 

Enige tijd later, 15 oktober 1944, werd Braunschweig opnieuw gebombardeerd. Toen ontstond er een grote 
vuurstorm waardoor velen verstikten. Dit nacht stierven 98 inwoners en staat in Braunschweig bekend als het 
grote bombardement. 

 



 



  Braunschweig – Braunschweig tijdens bombardement    15 oktober 1944 

 



  Braunschweig – Schadeformulier bij bombardementen   15 oktober 1944 

Na elk bombardement moesten de burgers van Braunschweig die schade hadden, dit aangeven: 

 



 

 



  Braunschweig – Luftlagekarte      Oktober 1944 

Kaart van de omgeving van Braunschweig, in najaar 1944 

 

Bron: website gemeentehuis Braunschweig 



  Braunschweig – Pamfletten van de bommenwerpers   1945 

De geallieerde bommenwerpers wierpen ook folders uit die de Duitse bevolking duidelijk moesten maken 
waarom er gebombardeerd werd: 

 



 

 

 

 

 

 

Bron: Albert van der Veen, prive bezit 



  Braunschweig – Situatie bij einde oorlog (USAAF luchtfoto)   12 mei 1945 

 



  Braunschweig – Opbouw na de oorlog      1954 

 



  Braunschweig – Capitulatie      12 april 1945 

 



 

Capitulatie van Braunschweig, 12 april 1945 

 



  Braunschweig – Capitulatie      12 april 1945 

“Wij kinderen beschouwden de dagelijkse waanzin van die jaren als gewoon normaal leven.” 

Eckhard Schimpf heeft zijn boek uit 1997 “’s Nachts, wanneer de kerstbomen kwamen” herzien. Deze 
beschrijvingen van de oorlog en de naoorlogse periode tussen 1943 en 1948 hebben veel weerklank gevonden. 
Niet alleen onder de mensen die dit tijdperk hebben meegemaakt, maar ook onder de jongere generatie. 

 



 


