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Colofon 

 

“80 Jaar Vrijheid Bergentheim – Bergentheim en de bevrijding”  

Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling in 2025 met betrekking tot de 
geschiedenis van Bergentheim in en rondom de 2e Wereldoorlog. 

Het onderwerp van deze bundel betreft de bevrijding van Bergentheim. Aangevuld met bijzondere 
documenten die in Bergentheim zijn gevonden bij het klaarmaken van de tentoonstelling. 

Gemaakt conform verzoek van de Oranjevereniging Bergentheim door de werkgroep “Tentoonstelling en 
Geschiedenis”. We hebben geprobeerd alle berichten van datering en bronvermelding te voorzien. De 
volgorde van alle berichten is zo goed mogelijk chronologisch weergegeven. De beoordeling of de inhoud in 
alle opzichten correct is, laten graag over aan de lezer. 

 

Samenstelling werkgroep: 

Anton ten Brinke    Bennie ten Brinke 

Henk Bunskoeken    Henk-Jan de Keizer 

Ewout Kompagnie    Henry Kompagnie 
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 De bevrijding – Prince Albert Daily Herald  3 april 1945 
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Bron: https://princealbertlibrary.ca/padh/1945/April/April%203,1945.pdf 
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 De bevrijding – Prince Albert Daily Herald  6 april 1945 
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 De bevrijding – Foto’s van de bevrijders (o.a. gemaakt in Vriezenveen/Den Ham)    5 april 1945 
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Bevrijders op de Brink in Den Ham 
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Foto: 12e Regiment Manitoba in Vriezenveen 
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Op 5 april 1945 omstreeks 11.00 uur zag Herman Jansen (Miet'n Hermån), thuis aan de Almeloseweg, hoe 
militaire voertuigen Vriezenveen binnenreden. Dat indrukwekkende feit noteerde hij 's avonds in zijn dagboek en 
hij schreef bovendien: "Mochten latere geslachten dit nog eens lezen en de vrijheid van ons Holland bezitten, 
laten ze dezen waarderen en er voor vechten. Wij, die thans leven, weten wat onafhankelijkheid en vrijheid 
waard is".  

Op Het Midden dromden de mensen samen rondom de daar opgestelde militaire voertuigen. De bevrijders 
werden verwelkomd met een ongekende uitbundigheid van blijdschap en diepe dankbaarheid. De voertuigen 
behoorden toe aan de manschappen van het B squadron van het 12e regiment van de Manitoba Dragoons uit 
Canada. Zij zijn als de bevrijders voor altijd verankerd in de Vjeanse historie. Door het Japanse bombardement 
op Pearl Harbour op 7 december 1941 werden de Manitoba Dragoons de WOII ingezogen en hebben zij 
gestreden in verschillende werelddelen. 

Zij waren er ook bij op 8 juli 1944, toen ze landden op Juno Beach en toen ze bij Courseulles-sur-Mer in 
Normandië vaste voet zetten op West-Europese bodem. Ze vochten zich door Frankrijk, leverden felle strijd bij 
Oostende, werden ingezet in Vlaanderen, Zuid Beveland en Brabant en de Moerdijk. Na de winter werden ze op 
2 maart 1945 ingezet bij het Rijnoffensief. Ze staken op 31 maart de Rijn over. De sqaudrons A, B, C, en D 
werden van hieruit opgesplitst. Het B squadron kreeg het gebied ten oosten van het kanaal Almelo Coevorden 
toegewezen. Het D squadron naderde van de westzijde.  

En zo kon het gebeuren dat Miet'n Hermån op 5 april 1945 de lang verbeide Canadese bevrijders 't Vjenne zag 
binnenrijden. Ongekende vreugde…. eindelijk vrij. Maar Nederland likte ook zijn wonden. Vele doden waren te 
betreuren. En onderweg van Juno Beach naar Vriezenveen hebben de Manitoba Dragoons ook hun verliezen wel 
gekend. Daar viel er één en op een andere plek weer drie. In de bossen van Eerde liepen ze in een hinderlaag en 
werden er drie gedood en in Ommen zelf weer twee man. Maar steeds gingen ze door voor onze zo zwaar 
bevochten vrijheid. Miet'n Herman wist het toen al en heeft het voor ons, de latere geslachten, opgeschreven. 
We moeten de vrijheid waarderen en bereid zijn om ervoor te vechten.  

Voor het eerst sinds WOII wordt nu de wereld, Nederland en de Vjenneluie bedreigd door een onzichtbare 
vijand. Een vijand die het openbare leven verlamt en die de wereldeconomie verstoort en waarvoor ook de 
geplande festiviteiten rond de herdenking van 75 jaar vrij Nederland moeten wijken. Het Corona virus maakt 
wereldwijd heel naar zijn slachtoffers. Laten we gehoor geven aan de oproep van de minister president om 
zoveel mogelijk binnen te blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is ook vechten tegen de 
vijand. Als Corona uiteindelijk is uitgeraasd krijgen we een nieuwe vrijheid, eentje die heel kwetsbaar blijkt te 
zijn.  

Bron: museumvriezenveen.nl 
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Manitoba Staghound over de brug bij Vroomshoop 

Een overlevende uit Vroomshoop 

“Het is donderdag 5 april 1945, de dag dat ik ternauwernood aan de dood ontsnapte. Het begon allemaal met 
de gevechten tussen de verzetsgroep Salland en de Duitsers. De verzetsgroep wilde voorkomen dat de Duitsers 
de bruggen over het Overijsselse kanaal zouden innemen en voerde een hevige strijd. 

Dit zorgde voor vijf dodelijke slachtoffers aan de kant van de Duitsers. De Duitsers waren woest. Niet veel later 
liepen ze briesend door het dorp en plukten ze één voor één mannen, vrouwen en kinderen uit hun woningen. 
Ook mijn vrouw, kinderen en ik werden met geweld uit onze woning gehaald. 

We waren doodsbang en vroegen ons af wat er precies ging gebeuren. Pas later kregen we in de gaten wat de 
plannen van de Duitsers waren; ze wilden voor elke gesneuvelde soldaat 5 burgers executeren. De soldaten 
voerden ons mee naar Hotel Tebberman, direct gelegen bij de Puntbrug. 

Hier werden de vrouwen en kinderen vrijgelaten. Met een groep van 25 mannen moesten we naar de spoorbrug 
lopen. Aldaar zouden we langs het Zwolsekanaal geëxecuteerd worden. Terwijl we vol angst ons noodlot 
afwachtten, verscheen er plotseling een vrouw ten tonele. Ik kan me haar naam niet herinneren, 

want ik ben tenslotte nog niet zo lang gevestigd in Vroomshoop, maar ik weet wel dat ze een bekend gezicht is 
voor velen. Of ze nu de vrouw van een van de mannen is, of dat ze wellicht een connectie had met de 
commandant; ik heb geen idee. Het enige dat ik weet is dat ze uiteindelijk 

de Duitse commandant heeft weten over te halen om ons vrij te laten. Met mijn hart achter in mijn keel keerde 
ik terug naar mijn vrouw en kinderen, die me hevig geëmotioneerd om mijn nek vlogen. De andere mannen 
deden hetzelfde, voor zover ze een gezin hadden om naar terug te keren. 

Niet veel later vluchtten de Duitsers voor de Canadese soldaten, die rond het middaguur Vroomshoop wisten te 
bereiken. We waren op een haar na aan de dood ontsnapt en mochten nu de bevrijding van Vroomshoop 
meemaken!” 
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(Foto: bij Zeddam) 
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Bron: Diversen; o.a. Facebook groep Oorlog Vroomshoop; Vechtdalcentraal.nl 
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 Bevrijdinging – Manitoba Dragoons (de bevrijders van Bergentheim)  5 april 1945 

Wie waren de bevrijders van Bergentheim? 

Dat waren mannen van de 12th Manitoba Dragoons! Het logboek van 40 pagina’s van deze eenheid kon ik 
opduiken in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het volgende herleiden.  

Deze groep, oorspronkelijk uit Canada, was op 8 en 9 juli 1944 geland op de stranden van Normandië. Globaal 
volgden ze de kustlijn naar het noorden. Vanaf Oostende werd koers gezet naar Antwerpen. Daarna trokken ze 
op naar Bergen op Zoom en via ’s Hertogenbosch naar Nijmegen. Toen een klein eindje Duitsland in (Cleve) en 
via die kant weer Nederland in. Via TerBorg naar Almelo.  

 

Een grappig detail in hun logboek over hoe ze weer konden zien dat ze in Nederland waren: 
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In Almelo/Delden werd een nieuw plan gemaakt voor het vervolg: 

 

Aan de ‘rechterkant’, dus in Duitsland, trok de 4e Canadeze Infanterie Divisie op naar het Noorden. Aan de 
‘linkerkant’, in de lijn Deventer-Zwolle trok de 2e Canadeze Infanterie Divisie op naar het Noorden. De 12e 
Manitoba Dragoons bestond uit 4 Squadrons, aangeduid met de letters A t/m D. Twee daarvan, C en A zouden 
naar het Noorden trekken: squadron C aan de linkerkant van de marsrichting en squadron A aan de 
rechterkant.  
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Het “A” squadron kreeg de taak om via Vriezenveen richting Marienberg, Hardenberg, Gramsbergen naar 
Coevorden te trekken. De wegen hadden 4-cijferige codes. De 6-cijferige codes zijn van de bruggen van 
respectivelijk Vroomshoop, Geerdijk, Kloosterdijk, Bergentheim en Hardenberg. 

Het “C” squadron trok links van het “A” squadron op naar Markelo en moest dan via een afbuiging via Den Ham 
naar Ommen gaan. 

  



1945 04 05 - Bevrijding - Manitoba Dragoons (de bevrijders).docx 4 

Op 5 april werd het plan in gang gezet. Om 5 uur ’s morgens vertrokken ze vanuit Almelo. 
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Na het reveille om 4 uur, vertrokken de squadrons om 5 uur. Weer: mistig, maar opklarend gedurende de dag. 

Nog in Almelo was er een kleine opstopping door kruisende tanks; achteraf hadden we gewenst dat de tanks 
met ons mee waren gegaan, want de vijand had nog gebied in het Noorden van ons! 

We hebben luitenant Wright geholpen omdat hij zich met zijn verkenningsvoertuig had vastgereden. In een klein 
plaatsje ten zuiden van Almelo (Vriezenveen) hebben een stopplaats ingericht. De squadrons gingen verder 
zoals in de orders was opgedragen. 

 

Om 2 uur ’s middags kregen we bericht van diverse bruggen die opgeblazen waren en brug 220232 
(Vroomshoop) was klaargemaakt om opgeblazen te worden door de vijand. 

Squadron “A” was gevorderd tot de plaatsen die gecodeerd waren als “PYJAMAS and FROCK”. 
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Om  17.39 uur werd “Frock” bereikt. Dit was Hardenberg. Dus Bergentheim reeds voorbij. 

 

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
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Bron: https://princealbertlibrary.ca/padh/1945/April/April%206,1945.pdf 



 De bevrijding – Prince Albert Daily Herald  12 april 1945 
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 De bevrijding – Vliegende Hollander (laatste nummer)  10 mei 1945 
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Bron: prive bezit H. Korblet 
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 De bevrijding – Jan te Rietstap De Bevrijding in Bergentheim  1995 - herdenking 

Stukje over de bevrijding in Bergentheim uit het boekje “Rondom den Herdenbergh. 

 

Bron: Rondom den Herdenbergh 
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 De bevrijding – D.J. Jonkhans – Rondom de bevrijding  1995 - herdenking 
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Bron: Rondom den Herdenbergh, herdenkingsboekje 1995 
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 De bevrijding – Foto’s van de bevrijders in Hardenberg  1995 - herdenking 

Stukje over de bevrijding in Bergentheim uit het boekje “Rondom den Herdenbergh. 
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Bron: Rondom den Herdenbergh, herdenkingsboekje 1995 


